“Tegen het einde van de
jaren zestig werd er
steeds minder gemaald.
Het café, daar bleven ze
wel naartoe komen”

Na de zomer was het tijd voor de kinderen om
zakken vol okkernoten te rapen van de vele note-
laars rond Het Molenhuis. “Vroeger plantten mo-
lenaars veel notenbomen rond hun molen: die
hadden de reputatie om insecten weg te houden”,
herinnert neef Jan zich. “Insecten die zich anders
aangetrokken zouden voelen tot al dat vers gema-
len meel.”

Vandaag staat er nog altijd een statige notelaar
naast Het Molenhuis, maar de molen zelf... die is
verdwenen. “Na een hevige storm die begin jaren
veertig huishield in de Kempen, waren de wieken
van de molen beschadigd geraakt”, zegt Simonne.
“De Tweede Wereldoorlog die toen uitbrak en alle
problemen die daarbij kwamen kijken, maakte het
herstellen van de windmolen onmogelijk. Mijn va-
der slaagde er wel in om rond 1942 een elektri-
sche maalinstallatie te kopen, die tot vandaag nog
altijd in Het Molenhuis staat.”

Het einde van de molen

Al moet het van eind jaren zestig geleden zijn dat
de elektrische molen nog gebruikt is. “Na de dood
van mijn ouders in 1967 is mijn broer Lowie af en
toe nog eens komen malen, maar in die jaren
kochten veel boeren hun eigen maalinstallatie.

Dat was het einde van de molenjaren. Naar het ca-
fé bleven ze wel komen,” zegt Simonne.

Als jongste molenaarsdochter nam ze het café
over toen ze twintig was. “Mijn ouders wilden
graag op pensioen, maar wettelijk gezien mocht ik
pas op mijn 21ste café houden. Mijn ouders zijn
toen speciaal naar het gerecht in Turnhout moe-
ten gaan, zodat ik toestemming kreeg om al op
mijn twintigste achter de toog te mogen staan. In
het begin was het niet altijd makkelijk en deed ik
het niet alle dagen even graag. Je had klanten die
graag een glaasje te veel dronken en dan wat lasti-
ger werden. Of wat ik het moeilijkste vond: als
klanten tegen elkaar lastig begonnen te doen.
Want je wilt natuurlijk geen ruzies of gevechten in
je café. Hoe ik daar best mee omging, dat heb ik
door de jaren heen geleerd.”

Simonne heeft vooral veel mooie herinneringen
achter de toog. “Hier heb ik mijn man leren ken-
nen, zijn schone koerswedstrijden gehouden, wer-
den bluesfestivalletjes georganiseerd en er kwa-
men heel kleurrijke dorpsfiguren, zoals je die van-
daag bijna niet meer vindt, over de vloer.”

Biermassage

Een van die figuren was Berreke van Zand, zo
herinnert Simonnes nicht Griet zich. “Die noem-
den we van Zand omdat hij van het gehucht Zand-
voort was. Met Berre was het altijd ambiance: hij
reed met zijn fiets rond de biljart of organiseerde
hinkelwedstrijden met de andere stamgasten. Wie
om het eerst op een been achterwaarts rond de
biljart kon hinkelen, bijvoorbeeld. Natuurlijk was
dat lachen en de benen werden tijdens de hinkel-
wedstrijd met bier gemasseerd.”

Griet en haar ouders woonden in Mortsel, maar
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