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“Ik heet Lievens, maar ze noemen mij Tekst:
allemaal Simonne van de meulder”, Katrijn
zegt Simonne Lievens (79). “Al van mijn Serneels
twintigste sta ik hier achter de toog. Het Foto's:
Molenhuis is mijn leven: ik leerde hier Jeroen
mijn man André kennen, hij kwam hier Hanselaer
op café. Hij was geen drinkebroer, zoals

andere jonge mannen. Nee, hij was een

goeie jongen, dat zag ik zo.”

Een wit huis met dakpannen en bruine blaffeturen
aan de ramen. Zo zag Het Molenhuis er in de vori-
ge eeuw uit, zo ziet het er anno 2019 nog altijd
uit. “Simonneke en ik, wij zijn allebei in dit café
geboren,” zegt Jan Van den Bosch (70), de neef
van cafébazin Simonne. “Simonne was het nako-
mertje in een gezin van zeven kinderen. Ik ben de
zoon van haar oudste zus Maria, die tijdens de
eerste jaren na haar huwelijk nog inwoonde bij
haar ouders. Op de plek waar vroeger ons bed
stond, staan nu cafétafels. Maar in het café zelf
mochten wij, de kinderen, niet spelen.”

Als jong meisje mocht Simonne ook niet in het ca-
fé rondlopen van haar ouders. “Mijn vader maal-
de, mijn moeder deed het café,” zegt Simonne.
“Als jongste dochter had mijn moeder liever niet
dat ik er veel rondliep: op café werd gedronken en
dat was geen geschikte omgeving voor kleine
meisjes om te spelen.”

Dus gingen de molenaarskinderen elders spelen.
“Ik herinner me dat we ’s zomers met Simonne
gingen zwemmen in de Aa, een riviertje hier vlak-
bij. Simonne herken je op de foto’s van vroeger
aan haar mooie lange vlechten, waar ze bekend
om stond”, vertelt Griet Versweyveld (65), de
nicht van Simonne, terwijl ze rond de keukentafel
met Simonne en Jan foto’s uit de oude doos be-
kijkt.

Rolschaatsen

“Of we gingen rolschaatsen op de Poederleese-
weg”, zegt Simonne. “Dat was toen nog een heel
rustige baan, als er al een auto langskwam, dan
hoorden we die van kilometers ver aankomen.”




